
De ervaring die ik had aan de Internationale Zomeruniversiteit (ISU) in Fulda zal ik niet 
snel vergeten.  

Via het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda van Gemeente Noardeast-Fryslân 
kreeg ik de kans om deel te nemen aan het ISU-programma. Dit programma brengt 
jongeren van over de hele wereld samen in een culturele uitwisseling. We namen deel 
aan Duitse taallessen, een workshop culturele competentie en we konden kiezen uit 
drie modules. De module waarvoor ik heb gekozen was Migratie, Ontwikkeling en 
Duurzaamheid. We keken naar verschillende soorten migratie en hoe ontwikkelde 
landen zoals Duitsland migranten kunnen helpen bij het ondersteunen en ontwikkelen 
van hun thuisland.  

Ik reisde door het prachtige Duitse landschap naar de 
pittoreske barokstad Fulda. Daar ontmoette ik de 
andere deelnemers, afkomstig uit onder andere Kenia, 
Colombia, Roemenië, Georgië, Portugal en de VS. 

Na een week online lessen kwamen we allemaal aan in 
Fulda. De eerste dag hadden we een 
openingsceremonie waar we werden voorgesteld aan 
het programma, de organisatoren en de andere 
deelnemers. De volgende dag werden we ontvangen 
door de burgemeester in het stadspaleis. Hierna 
hebben we een rondleiding gehad door de stad. We 
kregen alles te horen over de geschiedenis en cultuur 
van Fulda, inclusief het verhaal van Bonifatius en zijn bijdrage aan de stichting van de 
stad. Het was erg interessant om te zien hoe hij Fulda en Dokkum met elkaar zijn 
verbonden. 

 

We kregen de kans om verschillende 
steden te verkennen, zoals Berlijn, 
München, Würzburg en Weimar. In Berlijn 
konden we meer leren over de 
ingewikkelde geschiedenis van de stad, 
van de Tweede Wereldoorlog tot de deling 
en hereniging. We maakten een stadstour 
en zagen vele historische 
bezienswaardigheden, waaronder 
overblijfselen van de Muur, de Bundestag 

en het prachtige Museumsinsel. Het was fascinerend om te praten met mensen die de 



deling en hereniging zelf hebben meegemaakt. Het maakte diepe indruk op me om te 
horen hoe het de stad en haar inwoners meer dan 30 jaar later beïnvloedt.  

 

Er was een mogelijkheid om excursies 
te volgen. Dus namen we met een 
kleine groep de bus naar München en 
onderweg bezochten we het prachtige 
kasteel Neuschwanstein. Een 
sprookjesachtig bouwwerk, 
verscholen in de prachtige bergen van 
Zuid-Duitsland.  

Ondanks de hevige regen genoten we 
van de tijd in München. Wandelen, 
winkelen en musea bezoeken in de 

middeleeuwse binnenstad was erg gezellig. Ook heb ik mijn verjaardag gevierd in een 
lokale pub. 

In de laatste week van het programma bezochten we concentratiekamp Dachau. Het 
was mijn eerste bezoek aan een concentratiekamp en ik was getroƯen door de 
tegenstrijdigheid van zo'n afschuwelijke plek in zo’n mooie natuurlijke omgeving. Hierna 
gingen we door naar Weimar waar we met ons allen hebben gegeten.  

Onze laatste excursie was een tocht 
naar de Rhön bergen. Samen met 
een aantal andere deelnemers klom 
ik naar een gezellig restaurant in wat 
vroeger een klooster was.  

Het programma werd afgesloten 
met een ceremonie met mooie 
muziek en heerlijke eten. Het was 
erg moeilijk om afscheid te nemen 
van iedereen na zoveel waardevolle 
tijd samen. 

Ik wil het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en Gemeente Noardeast-
Fryslân heel erg bedanken voor deze mooie ervaring.  


